
Wist je dat… 

… het héél lang geleden is dat er nog zo’n goede slapers mee geweest    

zijn op plattelandsklassen… 

…de zon deze ochtend ook al van de partij was… 

… we bij het ontbijt konden kiezen uit bruine of witte boterhammen 

met choco, ‘muizenkeutels’, salami of kaas…  Of een lekker kommetje 

Cornflakes… vergezeld van een tas warme chocomelk of koude melk… 

… we vandaag onze paarden inruilden voor een stalen ros op 2 wielen… 

… de Jef ons kwam halen om mee naar de kinderboerderij te 

fietsen……  

… we daar zelf een lekker broodje gebakken hebben… 

…. we daar ook kennis maakten met konijnen, varkens, geiten, kippen… 

… tijdens onze terugtocht onze buiken begonnen te grollen… 

… Katrien weer lekker gekookt had… 

… de broccoli- bloemkoolsoep in de smaak viel… 

… de spaghetti vlotjes naar binnen ging, maar er toch nog een gaatje 

overbleef voor een puddingske met een speculaasje… 

…het daarna de beurt was aan Maurits om met ons op pad te gaan … 

… hij ons veilig naar het melkveebedrijf bracht… 

… Cindy ons daar een toffe rondleiding gaf … 

… de koeien hier volledig automatisch gemolken worden met “Merlin”, 

de melkrobot… 

… we tijdens een quiz konden laten zien hoe goed we opgelet hadden… 

… Klaas, Vic en Sem het best scoorden… 

… we als beloning allemaal een ijsje kregen… 



… het daarna tijd was om terug naar het verblijf te fietsen… 

… de poepekes toch wel pijn deden… 

… er nog tijd was om even te ravotten in het Torwoud… 

… het om 18.00 uur weer tijd was om aan tafel te gaan… 

… iedereen proefde van zijn eigen brood en dit rijkelijk belegde met 

komkommers, tomaten en worteltjes… 

…. we daarna nog aan het knutselen gingen… 

… iedereen weer uitkijkt naar het paardrijden van morgen… 

… het nu tijd is om stilaan de oogjes dicht te doen… 

Slaapwel!!! 

  

 


