
Wist je dat… 

… de rit naar Torhout toch wel wat langer was dan ged acht? 

… de buschauffeur ons vlotjes langs de file loodste? 

… er niemand gezeurd heeft tijdens de lange rit? 

… valiezen naar boven sleuren toch niet zo simpel is? 

… een hoeslaken rond een matras doen voor sommigen een hele 

uitdaging was? 

… de tomatensoep al op ons stond te wachten? 

… en dat deze bij velen in de smaak viel?  

… we nadien nog lekkere puree met een hamburger en appelmoes of 

vleessaus kregen? 

…we als dessert konden kiezen uit een appel of appelsien? 

….deze bij iedereen vlotjes naar binnen gingen? 

… het daarna tijd was om kennis te maken met de paarden? 

… Tina ons heel rustig voorbereidde op ons eerste ritje? 

… iedereen direct de smaak te pakken had en al uitkijkt naar 

overmorgen? 

… na een lekker 4-uurtje er nog tijd was om te gaan ravotten in de 

speeltuin? 

… het daarna terug tijd was om aan tafel te gaan voor lekkere 

boterhammen met beleg en groentjes? 

… de komkommers vlotjes naar binnen gingen? 

….een doucheke bij velen al heel veel deugd deed? 

… we ondertussen in onze pen kropen om postkaartjes te schrijven en 

gezelschapsspelletjes speelden? 

….Martje de postkaartjes zelf ontworpen heeft?  (Dank U Martje!) 



 

… het al een geslaagde eerste dag was? 

… we hopen dat het snel stil zal zijn en de oogjes niet te vroeg terug 

open zullen zijn?  

 

Slaapwel en tot morgen! 

 

 


