
Sneeuwklassen 2023 

Wist je dat … 
… we vandaag de verjaardag vierden van meester Patrick … 

… we voor de laatste keer onze skilatten uit de skikelder haalden … 

… we beneden aan de lift bewolkt en mistig weer hadden … 

… eens we met de lift een beetje hoger gingen volop in de zon terecht kwamen … en we daar volop van 

genoten … 

… we voor de laatste keer wat blauwe en rode pistjes onveilig maakten … 

… we om 11.00 uur klaar waren om aan de slalomwedstrijd te beginnen … 

… deze bij de meisjes gewonnen werd door Maité 

… bij de jongens Mathias de gouden medaille won … 

… we rond 15.00 uur onze latten en botten met spijt in het hart weer inleverden … 

… daarna de portemonneetjes boven gehaald werden om souvenirtjes gaan te kopen … 

… we nog een laatste frisdrankje gingen drinken in de après-skibar … en daar de muziek voor de nodige 

afscheidsambiance zorgde … 

… we nog een laatste keer “klare suppe” aten gevolgd door frietjes met chickennuggets … 

… we nogmaals afsloten met een ijsje … 

… daarna de muziek luid knalde door de boxen en de vloer daverde van onze dansende jeugd … 

… we om 22.00 uur de polonaise richting beddekes ingezet hebben … 

… de oogjes vandaag snel dicht waren … 

… we morgen 23 contente kids mee naar huis brengen, geladen met super leuke verhalen en fantastische 

herinneringen … 

… we zelf ook enorm genoten hebben van de editie 2023 … 

… we er nu dan ook stilletjesaan een einde aan gaan breien en ook onze oogjes gaan dichtdoen … 

 

Slaapwel allemaal en tot morgen in ons Belgenlandje! 

 


