
Wist je dat… 

… we deze morgen wakker werden met een stralend zonnetje… 

… de buikjes weer goed gevuld werden met een lekker ontbijt? 

… we na het ontbijt de paarden mochten voorzien van een proper 

bedje… (de kakjes opkuisten en vers stro in de stallen deden) 

… we daarna gingen oefenen voor onze voltige… 

… we hiervoor eerst een oefenpaard gebruikten en dan overgingen 

naar het echte werk… 

… Het Molentje, de Kaars, de Vlag/Superman en het rechtstaan op 

een paard voor iedereen een fluitje van een cent was…   

… de juffen heel verbaasd keken toen iedereen een galopje 

aandurfde… 

… iedereen om half 12 bijna omver viel van de honger… 

… de kippenbouillonsoep, de rijst met kalkoenschnitzel, perziken, 

ananas en currysaus dan ook net op tijd kwamen… 

… er op de koop toe nog lekkere pudding met een speculaasje was… 

… het daarna tijd was om op ons stalen ros te kruipen voor een ritje 

naar de boerderij… 

… we hier onmiddellijk de melkput mochten induiken en we hier echt 

koeien mochten melken… 

… we daar een lekker glaasje verse koemelk mochten proeven… 

… Lea om 16.00 uur ons terug kwam ophalen om ons veilig terug naar 

hier te loodsen… 

… meester Filip ons aan de poort stond op te wachten… 

… we deze avond lekkere pizza’s voorgeschoteld kregen… 



… we er daarna nog een flinke boswandeling gemaakt hebben… 

… we in het bos de Vlaamse, onzichtbare specht gespot hebben… 

… het net begon te regenen toen we aan de poort van de manege 

kwamen… 

… meester Filip zijn gitaar bovenhaalde en met ons liedjes zong… 

… iedereen blij was dat hij zijn bedje kon opzoeken… 

… we uitkijken naar de laatste paardrijles van deze week… 

 

Tot morgen voor de laatste weetjes! 


