
Wist je dat… 

… de jongens al heel vroeg uit de veren waren, terwijl de meisjes iets 

langer stil waren… 

…de regen een hele nacht niet van ophouden wist… 

… we bij het ontbijt konden kiezen uit bruine of witte boterhammen 

met choco, ‘muizenkeutels’, salami of kaas…  Of een lekker kommetje 

Rice Crispies… vergezeld van een tas warme chocomelk of koude 

melk… 

… we daarna terug richting stallen trokken voor onze 2de les… 

… sommige paarden toch wel een ochtendhumeur kunnen hebben (kids 

en juffen trouwens ook)… 

… iedereen al alleen durfde te rijden (knap hoor)… 

… we ook kennismaakten met de mindere kantjes van het 

paardrijden… (de kakjes opkuisen) 

… onze buikjes daarna rammelden van de honger… 

… er heerlijke kippensoep, verse puree, een groentenschoteltje en 

hamburger op ons stonden te wachten en dit wel heel vlotjes binnen 

ging bij iedereen…  

… de Willy ons kwam halen om mee naar de kinderboerderij te 

fietsen… 

… we daar zelf een lekker broodje gebakken hebben… 

…. we daar ook kennis mochten maken met konijnen, varkens, geiten, 

kippen en als kers op de taart: een pasgeboren kalfje… 

…de weergoden ons toch wel goedgezind waren en ons droog, en zelfs 

in het zonnetje, naar huis lieten komen… 

… de wafel in de speeltuin heel lekker was… 



… onze magen om 18.00 uur terug begonnen te knorren… 

… iedereen van zijn eigen broodje proefde… 

… het daarna tijd was om een lekker douchke te pakken… 

… en tijdens het wachten wat te knutselen… 

… rond 21.00 uur de oogjes wel heel klein werden… 

… het nu wel stil is en de juffen tijd hebben om deze wist-je-datjes 

te maken… 

… iedereen heel veel lieve groetjes doet aan Demi… 

… we morgen fris en monter aan een nieuwe dag gaan beginnen… 

 

  

 


